
Er loopt iemand naast je
Lucas 24:15-16

Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen 
lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen herkenden hem 

niet.

Opdracht:
Deze opdracht doe je met z’n tweeën. 
Eén van jullie doet een blinddoek om, de ander loopt naast je en 
gaat je door het parcours heen leiden! Dit kan door je hand vast 
te houden of door aanwijzingen te geven. 

Om door te praten: 

● Je kon de ander niet zien maar toch liep hij/zijn naast jou. 

Jezus kun je vaak ook niet zien maar Hij wil wel bij je zijn, 

om je te helpen of om gewoon vrienden te zijn. 

Wanneer wil jij graag dat Jezus bij je is de komende week?

●  Heb je wel eens gemerkt dat God/Jezus bij je was? 


